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Inhoud

‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u
zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan

het uiterste van de aarde.’
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Evangelie en maken weer snel contact
met een andere passant. Sommige
evangelisten zijn heel direct en
confronterend in een gesprek en weer
anderen bouwen systematisch een
gesprek op om hun punt te maken. 

Wat is nu de juiste manier/stijl van
evangeliseren? Het gaat hier niet om
‘zoveel mensen zoveel meningen’. Wij
proberen Gods Woord ook hierin leidend
te laten zijn. Daarin kom je mensen tegen,
die als Stefanus ‘vol geloof en van de
Heilige Geest zijnde’ met een zeer
confronterende stijl de zonde aanwees en,
nog voordat hij het Evangelie kon
uitleggen, gestenigd werd. Maar ook
mensen als Ananias, die er tegenop zag
om naar Saulus te gaan, maar toch de
Heere gehoorzaamde. 
Of Dorkas, die haar getuigenis
bekrachtigde met vele goede werken en
aalmoezen. Denk ook eens aan dat meisje
bij Naäman, die heel eenvoudig vertelde
van de profeet uit haar land. 

De Heere geeft de gelegenheid en wij
zullen moeten spreken. 

Degenen die in afhankelijkheid van de
Heilige Geest hun tijd geven om te
getuigen en het Evangelie te prediken,
zullen merken en belijden: ‘Het zijn de
goede werken die God voorbereid heeft
om de veelvuldige wijsheid van God te
tonen!’ 
Zoveel mensen, zoveel stijlen, maar 
voor iedere ware christen 
geldt: 
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Van de voorzitter
Zoveel mensen, zoveel meningen… 

Sjofar groeit snel. Afgelopen jaar zijn er
veel nieuwe evangelisten bijgekomen.
Prachtige enthousiaste broeders en
zusters met veel uiteenlopende
persoonlijkheden. Voor het bestuur best
een uitdaging om dit allemaal op een
goede manier te ‘stroomlijnen’. 
Bid voor wijsheid hierin.  
Belangrijk is dat de bazuin van het
Evangelie helder en respectvol mag
klinken. De ernst van de verlorenheid zal
altijd met bewogenheid worden
gecommuniceerd. Wij willen graag een
langere periode in een stad aanwezig
zijn. Sommige locaties bezoeken we al
meer dan 20 jaar en we hebben daar
goede contacten met omwonenden en
winkeliers. Onze evangelisatiestijl is dan
ook belangrijk. 

Als ervaringsdeskundige en toeruster ben
je snel geneigd jouw evangelisatiestijl als
de beste te beschouwen, maar ik probeer
dit bewust niet te doen. Er zijn veel
verschillende stijlen en elke evangelist
heeft zijn eigen stijl. Dit moeten we ook
vooral zo houden. Bij sommige van onze
acties staan onze evangelisten
terughoudend achter de kraam passanten
te groeten of een bezoek van een passant
af te wachten en weer op andere locaties
staan evangelisten vrijmoedig, breed
gebarend te getuigen en te prediken op
straat. Sommige evangelisten nemen de
tijd om een uur met iemand in gesprek te
gaan, anderen delen in het kort het 



nagedacht/gebrainstormd wordt over de
toekomst (twee keer per jaar). Iedere
vergadering begint met schriftlezing,
daarna een korte meditatie. In deze
meditatie worden vaak lijnen gelegd
naar het straatwerk. Na de meditatie
wordt er gebeden. 

Daarna wordt de agenda gevolgd,
waarop naast een aantal vaste
agendapunten ook actuele
agendapunten worden opgenomen.
Voorbeeld daarvan is: kunnen we wat
betekenen voor de vluchtelingen uit
Oekraïne en andere asielzoekers? 
Eén van de vaste agendapunten is het
financieel verslag en alles wat daarmee
samenhangt. Vanwege mijn functie als
penningmeester is daar nu iets meer
aandacht voor. 

Toen ik in juni 2019 begon als
penningmeester werd vlak daarna de
Sjofarbus-02 aangeschaft. Nu zijn er
plannen om de Sjofarbus-10 en 11 aan
te schaffen. Dat is mogelijk door het
grote aantal giften/bijdragen die de
laatste jaren is binnengekomen. 

Soms komen er giften binnen op een
moment dat je het niet verwacht. Eén
moment daarvan is na de collecte op de
afgelopen pinksterontmoetingsdag in
juni. De daar gehouden collecte bracht
heel weinig op, waarna er serieus werd
nagedacht om met deze
ontmoetingsdag te 
stoppen. 
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Efeze 2 vers 10: ‘Want wij zijn Zijn
maaksel, geschapen in Christus Jezus tot
goede werken, welke God voorbereid
heeft, opdat wij in dezelve zouden
wandelen.’ 

We verlangen naar de wederkomst van
Christus, maar als het nog even duurt,
wensen we jullie ook voor 2024 een
getuigend leven vol goede werken toe! 
En als je Christus nog niet volgt? Hij zegt:
‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop!’ 

Ontvang allemaal een broederlijke groet, 
Jan-Dirk Liefting

Van het bestuur
Deze rubriek is anders dan in de
voorgaande jaren: geen mediatie, maar
een inkijkje in het bestuurswerk van onze
stichting. Wat houdt dat precies in, dat
besturen, en wat wordt er zoal
besproken? Welke
dilemma’s/vraagstukken zijn er? 

Er is sprake van twee soorten
vergaderingen, namelijk een vergadering
waarin de voortgang van het werk wordt
besproken (vier keer per jaar) en een
vergadering waarin
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In de media

Onze waarneming dat onze achterban aan
het schuiven is in de opvattingen daarover,
maakte wel wat los. Als u daarover lezen
wil, zoekt u dan het nummer van het
Reformatorisch Dagblad van 7 augustus
maar op en de reacties van 15 en 16
augustus.  
In een pro-LHBTI-podcast van RTV Oost,
genaamd De Roze Golf, naar aanleiding
van de Ede Pride, mocht onze secretaris
Hendri Snetselaar onze houding naar de
LHBTI-gemeenschap verwoorden.  

Discussie over The Passion 
Al vele jaren evangeliseren we tijdens The
Passion-uitvoeringen. Er komen immers
zóveel bezoekers op af en ze willen wat
weten over het lijden van de Heere Jezus.
Dat biedt ons veel kansen. Helaas is het zo,
dat het grote belang van het lijden van 
onze Heere (om voor ons de straf te 
dragen) tijdens de uitvoeringen 
nauwelijks of niet aan de orde 
komt. 
In de podcast RDActueel nummer 80 van
18 mei jl., kon onze voorzitter, Jan-Dirk
Liefting, ruimschoots ons geluid laten
horen. Ook dominee Van Reenen, die
regelmatig met ons mee evangeliseert op
straat, schreef erover in een column in
CVandaag. Zie https://linktr.ee/Sjofar.

Getuigend leven 
Naar aanleiding van een artikel van Jan
Kloosterman in het Reformatorisch
Dagblad van 18 februari 2023 schreef onze
voorzitter een reactie. Het draaide 
met name over de kwestie, dat 
veel christenen liever 
hun mond houden dan 

Maar het wonder gebeurde: na een paar
dagen kwam er via de QR-code en de
bank alsnog een groot bedrag binnen,
waardoor de ontmoetingsdag veilig werd
gesteld. 

Zo zie je dat er wonderen gebeuren bij
Sjofar, ook op financieel gebied! 

Peter Boot 

Sjofar is in 2023 diverse keren, op allerlei
plaatsen, in de media geweest. Dat is
natuurlijk heel mooi, want zodoende
krijgen we meer naamsbekendheid en
bouwen we aan ons imago, dat vooral
medechristenen van ons hebben. Een
goed imago kan enorm helpen als
mensen op zoek zijn naar een
betrouwbare organisatie om onderwijs te
krijgen over het evangeliseren zelf of zich
misschien willen aansluiten bij ons. Al
met al zijn we elke keer weer erg blij als
we positief in de schijnwerpers staan. 

Over de LHBTI-ideologie 
In de ouderwetse papieren krant waren
we zeker zes keer te vinden. Met name
over de houding van christenen
tegenover de LHBTI-ideologie is er vorig
jaar heel wat geschreven.

https://linktr.ee/Sjofar.


te getuigen. Deze houding laat zien dat
wij vaak niet veel geloofsmoed hebben.
We moeten dit niet goedpraten, maar
elkaar opwekken om Jezus' oproep ‘U zult
Mijn getuigen zijn’ eenvoudig te
gehoorzamen. 

Het is nu eenmaal zo dat ‘mensen niet
behouden worden door te kijken naar ons
gedrag’, zo schreef onze voorzitter. 

Onderwijs over evangeliseren 
Bekijk via ons YouTube kanaal de
workshop van onze secretaris op de
Landelijke Evangelisatiedag op 4 februari
2023, over de vraag ‘Hoe spreken wij over
het Evangelie met 'godsdienstige
mensen'?’ 
Ook is de lezing ‘Zijn er nog evangelisten
in de gemeente?’ van onze voorzitter, bij
de Christen Gemeente Barneveld van 14
augustus 2023, op YouTube na te zien. 
Bekijk daarnaast ook de toerustingsavond
van dominee M. van Reenen uit Urk (HHG
Moria 13-09-2023, 19:30 uur) over het
thema 'Evangelisatie'.

  

5

Refoweb 
Op de ontmoetingsdagen van Sjofar
worden er ook in het netwerk contacten
gelegd. Eén van de initiatiefnemers van
Refoweb was daar aanwezig. Inmiddels is
onze secretaris panellid geworden en
mocht hij reeds enkele vragen
beantwoorden op dit mooie forum. 

Social media 
Om meer te weten over onze ervaringen op
straat is het bezoeken van onze Facebook-,
Instagram- of LinkedInpagina de beste
plek. Ook allerlei andere nieuwtjes worden
daarop gepubliceerd. En als dat voor u nog
niet genoeg is, bezoek dan onze website
(https://linktr.ee/Sjofar), neem contact met
ons op of nog mooier: sluit aan bij onze
nog steeds groeiende groep evangelisten.
God zegent eenieder die het Goede Nieuws
deelt met zijn naasten!  

Cor van Brummelen 
 

ds. M. van Reenen

Ede Pride 
In juli hebben we weer in Ede op de Pride
gestaan. Verdrietig dat zelfs ook op de
biblebelt het anti-bijbelse LHBTI-gebeuren
als iets wordt gepresenteerd om trots op te
zijn. Volgens de organisatie was er 
veel belangstelling uit Ede, 

https://linktr.ee/Sjofar


maar naar onze waarneming werd het
evenement hoofdzakelijk bezocht door
mensen van buiten Ede. We hebben
goede gesprekken gehad met
verschillende mensen uit de LHBTI-
beweging. We hebben mogen getuigen
van het verlossend en bevrijdend werk
van Christus. De organisatie van de Pride
was helaas niet erg sympathiek naar
christenen toe. Meerdere keren hebben
ze politie en handhaving op ons
afgestuurd, omdat wij de orde zouden
verstoren. Zelfs de Oude Kerk kreeg
commentaar omdat het kerkorgel te hard
speelde(?). Gelukkig wees de handhaving
alle klachten af en mochten we gewoon
ons werk doen, net als anders.
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De Bijbelbussen en het evangelisatiewerk
van Sjofar krijgen meer en meer
landelijke bekendheid. We merken dat
het kerken en gemeenten stimuleert zelf
ook het evangelisatie outreachwerk
(weer) ter hand te nemen. We zijn
dankbaar dat we ook op deze manier
mogen meewerken aan de bouw van
Gods Koninkrijk. In het afgelopen jaar zijn
er vanwege de uitbreiding van de
evangelisatieacties weer nieuwe bussen
aangeschaft. Daarnaast een tiental
Bijbelkruiwagens. Bij het schrijven van
deze nieuwsbrief zijn we vanwege de
sterke uitbreiding van het werk bezig om
nog weer twee nieuwe Bijbelbussen aan
te schaffen. Omdat veel gemeentes een
hogere emissie-klasse eisen, vallen deze
bussen duurder uit dan de voorgaande
bussen. 

Forse uitbreiding
Bijbelbussen

Financiën om ze aan te schaffen zijn er
momenteel, maar om ze allemaal komend
jaar in te zetten nog niet. We bidden en
hopen dat ook het komende jaar hierin
financieel wordt voorzien.  

Nieuwe standplaats
Bijbelbus
Mijn naam is Dick Reedijk. Ik woon samen
met mijn vrouw Jeanette in IJsselmuiden.
We hebben vier kinderen, die allemaal de
deur uit zijn. Eén dochter heeft een
verstandelijke beperking en woont
begeleid. Naast de kinderen hebben we
ook 12 kleinkinderen mogen ontvangen.
Per 1 oktober 2023 ben ik met vervroegd
pensioen en daardoor mag ik me meer
inzetten voor het werk in Gods Koninkrijk,
en dan met name straatevangelisatie, maar
inmiddels ook als evangelisatieouderling
in onze gemeente. Dit alles doe ik, nadat ik
in 2019 een cursus evangelisatie volgde.
Hierdoor kwam ik in contact met Jan-Dirk
Liefting.  
De eerste jaren ging ik mee met Jan
Kooistra in Noord-Nederland. Toen er
begin 2023 een vraag kwam of ik een
Bijbelambulance zou willen bemannen,
heb ik hier positief op gereageerd. Sinds
mei mag ik nu zelf op pad gaan en
plaatsen bezoeken die nog niet eerder
bezocht werden. Momenteel staan we in
Kampen, Harlingen en Steenwijk, terwijl er
bij een aantal andere steden een aanvraag
loopt om daar te mogen staan.  

Het evangelisatiewerk ervaar ik als 
een dure plicht aan onze 
Schepper, omdat Hij het 
waard is om gediend 
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te worden. Het in gesprek gaan met onze
medemensen op straat is elke keer weer
anders. Veel afweer, maar ook
bemoedigende gesprekken mogen er
plaatsvinden. 
Ik denk dan aan een gesprek terug dat ik
mocht hebben met een moslim. Samen
met zijn vriendin bezocht hij de plaats
waar we stonden en vroeg of hij vragen
mocht stellen. Na dit beaamd te hebben,
kwamen er diepgaande vragen. 

In de Bijbel (Lucas 10 vers 2) staat dat de
oogst wel groot is, maar er weinig
arbeiders zijn. Bid daarom tot de Heere van
de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst
uitzendt. Achter in deze nieuwsbrief staan
de locaties waar Sjofar evangeliseert. Ben
je niet in de gelegenheid mee te gaan, dan
roep ik u en jou op om te bidden voor dit
werk. Want ook dat is broodnodig. 

We spraken over wie de HEERE Jezus is en
voor wie Hij gestorven is. De vraag kwam
wat wij belijden. Met hen de Apostolische
geloofsbelijdenis doorgenomen. Ook
gesproken over de verschillen tussen Allah
en God, de Drie-eenheid en de verschillen
tussen deze godsdiensten. Ze stonden
open om een bijbel te ontvangen.
Tegelijkertijd werden ze uitgenodigd om
naar de kerk te komen of als ze vragen
hebben contact op te nemen. 
Wat ik u en jou als lezer mee zou willen
geven, is: wie is de HEERE Jezus voor u en
voor jou? Weet u, als Hij uw Alles is, dan
kunt u toch niet zwijgen over Hem?!
Daarom roep ik u en jou op eens een keer
mee te gaan met een evangelisatieactie. 

Dringend chauffeurs 
(B-rijbewijs) gezocht!

Wil jij met jouw chauffeurstalent iets
betekenen voor het evangelisatiewerk? 
Wij zoeken regelmatig mensen die een
Bijbelbus of kraam naar een locatie
willen brengen. Meehelpen met
evangeliseren is niet nodig (mag
uiteraard wel). Is dit iets voor jou? Neem
dan contact op met onze officemanager
Ellen Snoek, zodat we je naam kunnen
toevoegen aan de chauffeurslijst. 

Muziekfeesten
Passion Harlingen 
In het begin regende het veel. Toch zijn er
veel folders uitgedeeld. 
Na de voorstelling is er veel met groepjes,
vooral meiden, gesproken. 
Bij één groepje meiden, die de betekenis
van Goede Vrijdag en Pasen kregen
uitgelegd, antwoordde één meisje: ‘Ik heb
deze week van iemand gehoord, dat ik
vandaag meer over Jezus zou horen.’ 
Ik legde uit wie de Heere Jezus 
is en dat Hij ook haar 
zonden wil vergeven. 



Ze was verbaasd dat ze bij de tent kwam
en het Paasevangelie mocht horen. We
gaven haar een Nieuw Testament mee. 
Het groepje bleef staan, ook nadat ik
dacht dat ik alles had verteld. Het leek of
ze vastgeplakt waren aan de grond.
Hongerig naar het Woord hadden ze geen
haast om weg te gaan. 

Na een tijdje liepen ze toch weg, maar na
ongeveer een half uur kwamen ze terug.
Het meisje dat het Nieuwe Testament
had ontvangen, wilde toch graag een
complete bijbel. Ze zou erin gaan lezen,
zo gaf ze aan. 
Een vrouw van een Evangelische
Gemeente uit Harlingen stond 'toevallig'
even bij mij. Ze vertelde later vol
verbazing dat dit meisje een klasgenoot
is van haar dochter. Haar dochter werd
steeds gepest in de klas, omdat ze
christen is. Ze probeerde dat iedere keer
met liefde te beantwoorden. Dat deze
klasgenoten nu terugkwamen voor een
bijbel bemoedigde die moeder enorm.
Samen hebben we God gedankt. 
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kleuterjuf was geworden op een
christelijke basisschool. Zelf was ze niet
christelijk, maar toch moest ze
Bijbelverhalen vertellen op school. We
mochten deze vrouw uitleggen wat de
Bijbel is en we hebben haar geadviseerd
een kinderbijbel te kopen, zodat ze die kan
gebruiken bij het vertellen van de
Bijbelverhalen aan de kleuters. 

Jan Kooistra 

Oldebroek 
Met een groep van tien personen mochten
wij in alle rust het Evangelie brengen
onder de duizenden bezoekers van het
Mega Piratenfestijn in Oldebroek. 
Als het vertrouwde plekje is ingenomen en
de grote groepen mensen langs onze bus
komen lopen, wil je iedereen wel even kort
spreken. Maar dat lukt helaas niet. Toch
geeft het rust, omdat de Bijbelbus ook
aanwezig is met zijn opvallende kleuren en
de boodschap van het Evangelie. Dit
hulpmiddel heeft de meeste mensen toch
kort aangesproken, dat geloven wij vast en
zeker. 
Omdat het bij de Bijbelbus rustig was,
besloten wij met een aantal vrijwilligers
een paar groepen mensen op te zoeken om
aan hen te vragen wat hen hier nu brengt.
Zo kwamen wij in gesprek met een groep
van vijf jongeren. Vier van hen hadden het
met 30 seconden al wel gezien en moesten
door naar de feesttent. Opvallend was het
zeker, toen bleek dat de stoerste van de
vijf achterbleef. Zijn vrienden riepen 
nog: ‘Kom op joh!' Maar deze 
jongen gaf aan dat hij 
later wel kwam. 

Er is deze avond veel met groepen
jongeren gesproken. Maar daarnaast ook
met een jonge vrouw die net
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We kregen een open gesprek en vroegen
hem onder andere of deze avond hem
geluk bracht. Het antwoord was: ‘Nee, ik
word er eerder ongelukkig van.’ Toen wij
hem vroegen wat hem dan ongelukkig
maakte, antwoordde hij: ‘Als ik op deze
avonden thuiskom, dan heb ik altijd te
veel gedronken en drugs gebruikt. Het
gevolg is dat ik grote ellende met mijn
ouders heb en vervolgens hangt er een
hele nare sfeer in huis. Eigenlijk wil ik het
niet, omdat ik mijn ouders pijn doe, maar
ik kan er niet mee stoppen.’ 

Hij zou het wel anders willen, maar hij
wist niet hoe. Toen mochten wij hem
wijzen op de Heere Jezus, Die juist naar
deze mensen omkeek. De jongen erkende
dit, omdat hij dit vroeger ook had
gehoord op de camping. Tijdens avonden
werd Jezus daar grootgemaakt. Wij
vertelden deze jongen dat die Jezus leeft
en nog steeds Dezelfde is als toen en ook
naar hem wil omzien. 
We spoorden hem aan, dat hij zijn ouders
die avond moest vertellen wat hij aan ons
verteld had. Op onze vraag of zijn ouders
dan boos zouden worden, begonnen zijn
ogen te stralen: ‘Nee, helemaal niet!’ We
adviseerden hem vanavond nog een
nieuwe start te maken met zijn ouders,
met de hulp van de Heere. 
Zo ging de stoerste van de vijf met een
opdracht bij ons vandaan. Dan blijft het
gebed over: ‘Heere ontferm u over hem.’ 
Zo kwamen wij tijdens deze avond met 
meerdere jongeren in gesprek. 

 

We zijn dringend op zoek naar mensen die mee
willen evangeliseren bij muziekfeesten in heel
Nederland. Jong of oud: iedereen is welkom!
We zien je reactie graag via
https://www.evangelisatiesjofar.nl/eerste-
keer-mee/.  

Wat ons iedere keer opvalt, is dat ouderen
het wel met ons eens zijn en het ook wel
weten, maar toch: een feestje af en toe
moet toch kunnen? Want God ziet wel wat
door de vingers hoor. Wij kunnen echter
geen voorbeeld in de Bijbel vinden, dat
God zonde door de vingers ziet. Hij wil ze
wél vergeven, ja dat zeker, maar zoek de
zonde niet bewust op. Want als wij deze
avond moeten sterven, wat is dan onze
bestemming?! 

Wiljan Klompenmaker

https://www.evangelisatiesjofar.nl/eerste-keer-mee/
https://www.evangelisatiesjofar.nl/eerste-keer-mee/
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Winterfestival Gelderpop Voorthuizen 
Elke keer als we naar een muziekfeest gaan,
is het altijd weer afwachten hoe het gaat
lopen. Welke mensen komen er? Zal het druk
worden? Komen mensen in groepen? Of
veelal alleen richting het feest?  
Vroeger gingen mijn ouders wel naar de
kerk, maar nu niet meer 
We hadden een gesprek met een jongen die
aan het wachten was op zijn taxi. We zagen
hem al een lange tijd wachten en stapten
toen maar op hem af om hem even te
spreken. We vroegen hem waarom hij zo
lang zat te wachten buiten het feest. Hij gaf
aan dat hij wat rust wilde hebben en daarom
niet binnen het feest aan het wachten was.  
Hij vroeg ons wat wij aan het doen waren.
‘Vertellen over Jezus’, was ons antwoord.
‘Ken jij Hem ook?’ Hij vertelde dat zijn
ouders vroeger weleens naar de kerk gingen,
maar nu niet meer. Hij geloofde wel dat er
iets is, maar hij vond het ook moeilijk. We
vroegen aan hem of hij weleens in de Bijbel
had gelezen. Hij gaf aan dat vroeger wel
eens gedaan te hebben, maar dan in een
kinderbijbel. We vroegen of hij een bijbel
wilde hebben om er weer eens in te gaan
lezen. Jezus laat Zich in de Bijbel vinden.
Door het lezen van de Bijbel ga je meer
ontdekken over wie Hij is.  
Deze jongen is uiteindelijk met een bijbel
naar huis gegaan. We bidden dat hij de Bijbel
ook daadwerkelijk gaat lezen en Jezus zal
vinden.

Ik kom er wel als ik goed leef 
Dat was de uitspraak van een andere jongen.
Hij liep met zijn vrienden in de richting van
het feest. 

 

Bij elk feest heb je altijd een groepje jongeren
waarbij een gedeelte van de groep een beetje
lacherig doet, maar dat er altijd wel iemand is
die een serieus gesprek wil aangaan. Zo ook
bij dit groepje jongeren. ‘Ik denk dat ik wel in
de hemel kom hoor’, zegt hij, ‘want ik probeer
echt goed te leven.’ Wij vroegen hem waar hij
die hoop/dat geloof op baseert. Wij lezen in de
Bijbel namelijk dat Jezus zegt dat we er alleen
door geloof in Hem kunnen komen. ‘Ik zou het
niet eerlijk vinden als ik er niet kom’, zegt hij
daarna. ‘Maar, waarom zou je dan in de hemel
willen komen’, vroegen wij. ‘Als je in de hemel
komt, dan is dat een plek waar Jezus is. Als je
daar nu niets mee te maken wilt hebben, dan
is het toch vreemd dat je wel naar de hemel
zou willen gaan?’ Ja, dat was ook wel zo, maar
hij bad af en toe en hij las soms in de Bijbel. 
We probeerden hem aan de hand van een
voorbeeld duidelijk te maken, dat Jezus een
levende relatie met ons zoekt. Als je een
relatie hebt, dan zeg je toch ook niet tegen je
vriendin: ‘Ik houd van je, maar ik wil alleen
contact met je of iets met je doen als het mij
uit komt.’ 

De jongen gaf ons gelijk dat dat niet normaal
is en je dan geen echte relatie hebt. ‘Maar
moet ik dan van jou de hele dag met God
bezig zijn?', zo vraagt hij. We geven hem mee
dat het vooral betekent Hem gedurende de
dag om hulp te vragen en Hem voor alles te
danken. Op die manier heb je een levende
relatie. 

Marja Liefting en Fred Kool
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Ervaringen van de straat
Ik ben Arwin Verwoert uit Kesteren. Ik
ben 17 jaar en heb kortgeleden mijn
HAVO afgerond. Nu heb ik een tussenjaar
en daardoor best wat tijd om te
evangeliseren. Ik evangeliseer nu
ongeveer vier maanden en ik heb al erg
veel geleerd. Heel bijzonder vind ik het te
merken dat God je het evangeliseren
leert. Dat is niet dat je het steeds beter
kunt, maar dat je steeds afhankelijker
wordt van God. Als je er niks van
verwacht, bijvoorbeeld door regen of als
de duivel je bestrijdt, wil God vaak juist
veel geven. En als je denkt dat je het
intussen wel kunt, dan heb je vaak een
slechte dag. 

De eerste keer dat ik meeging, had ik een
geweldige dag! Ik kreeg de woorden om
te spreken en de mensen kwamen vanzelf
op me af, leek het wel. Ik heb een
geweldig gesprek van wel een uur gehad
met twee jongeren. 
Ik hoop dat dit u ook de wens geeft een
keer mee te gaan! Graag zou ik willen
meegeven: Jakobus 1:5: ‘En als iemand van
u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan
vragen aan God, Die aan ieder overvloedig
geeft en geen verwijten maakt, en ze zal
hem gegeven worden.’ 

Ik ben ds. D.A. (Robert) Pater en ik ben
predikant in de HHG van
Ederveen/Scherpenzeel.
In Maastricht heb ik me een keer, met
Sjofar, in de geestelijke strijd begeven. De
hele tijd dacht ik: het gaat me niet lukken.
Ik heb vol bewondering gekeken en
geluisterd naar de broeder die op de hoek
van een drukke winkelstraat, in kort
tijdsbestek, de boodschap van het
Evangelie in alle ernst uitriep. Ik dacht:
waarom durf ik dat niet? Ik ben maar met
broeder Henk meegegaan. Hij duwt het
winkelend publiek een folder in handen.
Als ze doorlopen, houdt hij hen staande en
vraagt: ‘Hebt u gelezen wat erop staat?’ Zo
kwam hij in gesprek. Ik niet. Geen moed. Ik
dacht: laat ik alleen gaan, misschien gaat
het dan. Verschillende straten door
gedwaald, honderden mensen
voorbijgekomen. Ik bad: ‘Heere, ik schaam
me voor U. Ik durf niet eens mijn mond
open te doen. Wilt U mij helpen? Eén
ontmoeting maar, dan is het goed.’ Ik liep
daarna een stille straat in. Een Egyptische
student van de kunstacademie, met de fiets
aan de hand, kwam me tegemoet. Ik schoot
hem aan. Heb een uur staan praten 
met hem, eerst wat op de 
filosofische toer. 
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Eens was ik in Amsterdam op de Zuidas,
waar ik een jonge vrouw een flyer aanbood.
Zij vroeg: ‘Waarover gaat dit?’ Mijn
antwoord was: ‘Jezus Christus.’ ‘O, maar daar
ben ik de laatste tijd zo mee bezig’, was
haar reactie. Er volgde een gesprek over wie
God is en het Evangelie van vrije genade. Ze
had de bijbel van haar overleden oma nog
in huis en ze zou er weer in gaan lezen.
Mijn gebed gaat nog vaak over haar en of
de Heere het wil zegenen. 

In Haarlem ontmoetten wij een kwetsbare
oude vrouw, eenzaam en angstig. We
mochten samen bidden of God de angst
wilde wegnemen. Omdat ze dicht bij onze
actieplaats woont, ben ik na de actie bij
haar op de koffie gegaan. Samen hebben
we uit de Bijbel gelezen en gebeden. Het
bleek dat ze aan haar flat gebonden was en
dat ze negens kwam, omdat ze geen
vervoer had. De week daarop heb ik haar
mogen helpen met de WMO-aanvraag voor
invalidevervoer. Het gebeurt weleens dat ze
mij opbelt, omdat ze in de wachtkamer zit
van het ziekenhuis. Dan bidden we samen
of God haar wil bewaren en of de
behandeling mag baten. Het is wonderlijk
mooi om te zien hoe God werkt door 
het werk wat wij in alle 
eenvoud mogen doen. 
 

Een moslim, nieuwsgierig naar het
christelijk geloof. Aan het einde vroeg ik:
‘Mag ik je een bijbel meegeven? De keus
is aan jou.’ Hij nam hem mee en vertrok
met de bijbel op zak. God doet de rest.
Diep verwonderd ben ik naar huis gegaan.
Bid dat God mensen op je pad brengt om
het heerlijk Evangelie te delen. Hij doet
het! Het is immers Zijn Koninkrijk.

Mijn naam is Willem den Hertog, 49 jaar,
getrouwd met Adriana en wij hebben zes
kinderen. 
Nu ik dit schrijf, is het alweer bijna een
jaar geleden dat ik voor het eerst
meeging met Sjofar om het Evangelie te
verkondigen op straat. Ik weet nog goed
dat het onwennig voor mij was, die eerste
middag in Den Helder. Het raakte mij, dat
er zoveel mensen waren die werkelijk
geen idee hadden wat kerst nu eigenlijk
inhield. Deze mensen hadden nog nooit
van het Evangelie gehoord! 
Aan het eind van de actie vertelde ik dit
aan de actieleider en dat het mij raakte
dat zovelen onwetend de ondergang
tegemoet gingen. Toen ik zei dat ik de
volgende keer (als ik tijd had) misschien
wel weer mee wilde doen, zei actieleider
Gert: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid en al 
deze dingen zullen u toegeworpen 
worden.’

Dit liet mij niet meer los. Ik heb mij
daarna aangemeld als vrijwilliger en nu
mag ik op meerdere plaatsen in Noord-
Holland en Friesland het Evangelie
verkondigen.
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Onverwacht gebed voor de evangelist in
Lunteren
In augustus stonden we elke woensdag
met de bus van Sjofar, met de
samenwerkende kerken, op de
zomerbraderie in Lunteren. Daar had ik
een verrassende ervaring. Met de
kruiwagen had ik een plaatsje gevonden
naast een kraam waar sieraden werden
verkocht, waarin je ook iets kon laten
graveren. Ik stond voor de kruiwagen en
riep de voorbijgangers op tot geloof en
bekering. Op een gegeven moment kwam
de eigenaar van die kraam achter zijn
toonbank vandaan en ging ervoor staan.
Nu had ik de kruiwagen nogal dicht voor
zijn stoepbord neergezet, waarmee hij
reclame maakte voor zijn producten.
Omdat ik vreesde dat hij dat niet op prijs
stelde, vroeg ik hem of hij daar last van
had. Toen kreeg ik een antwoord, dat ik
nog niet vergeten ben: ‘Nee, ik sta te
kijken wat u doet en ondertussen te
bidden dat God het zegent.’ 
Drie woensdagmiddagen heeft hij er
gestaan. De laatste keer kwam hij naar
me toe om afscheid te nemen en mij
Gods zegen toe te wensen bij het
evangeliseren. Wat een bemoediging! En
dat van iemand van wie ik het niet
verwacht had! Wat een beschamende les
ook! 
Bekijk deze video over de braderie in
Lunteren:
https://youtu.be/ZNnwUwSCQyk. 

Ds. Bas van Leeuwen

Leerling en school in actie
Spreekbeurt van Lisa Folmer op de
Ruitenbeekschool in Lunteren 
Op maandag 15 mei waren we met onze
Bijbelbus op de Ruitenbeekschool in
Lunteren. 
We waren hier op uitnodiging van Lisa
Folmer, die een spreekbeurt hield over
Sjofar en de Bijbelbussen. Onder andere
kwam de redding door Jezus Christus en de
link naar onze Bijbelbussen aan de orde, de
voormalige reddingsvoertuigen. 

We vonden het een heel mooi initiatief van
Lisa en nodigen andere kinderen ook uit
om een spreekbeurt te houden over het
mooie en levensreddende werk wat met de
Bijbelbussen gedaan mag worden. We
komen graag naar je toe! Vraag je
spreekbeurtpakket aan via
info@evangelisatiesjofar.nl. 

https://youtu.be/ZNnwUwSCQyk.
mailto:info@evangelisatiesjofar.nl
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Basisschool in actie voor Sjofar 
Op de Beversluisschool in Gouda, een
school voor Speciaal Basisonderwijs,
wordt ieder jaar een sponsorloop
gehouden. Voor de leerlingen betekent
dit een sportieve onderbreking van een
schooldag, tegelijk levert het natuurlijk
ook iedere keer weer een mooie
opbrengst op voor een goed doel. 
Dit jaar was de sponsorloop op dinsdag
27 juni. Alle leerlingen deden mee, ook
de kleuters. De leerlingen kregen ruim
een week van tevoren een intekenlijst
mee, waarop stond voor welke goede
doelen ze het geld bijeen gingen lopen.
Met deze intekenlijst gingen ze langs bij
familie, buren en bekenden. 
Het is de gewoonte dat 50% van de
opbrengst bestemd is voor speelmateriaal
op het plein en 50% voor een goed doel
buiten de school. Dit jaar is door de
school gekozen voor de stichting Sjofar.
Om zo een bijdrage te leveren aan het
mooie werk dat zij mogen doen. Groep 8
kiest altijd zelf een bestemming van de
opbrengst.

Zij kozen ervoor de opbrengst te
bestemmen voor een project in Oekraïne.
Om de sponsorloop dit jaar extra
aantrekkelijk te maken voor de leerlingen,
hebben we een uitdagende stormbaan in
het parcours opgenomen. 
Dit motiveerde de leerlingen om nóg meer
rondjes te rennen. De stormbaan is
gesponsord door bedrijven, zodat de
opbrengst in z’n geheel aan de goede
doelen ten goede kon komen. 

Daniël Hertog, leerkracht Beversluisschool 

Studentenvereniging aan
zet 
Toerustingsavond studentenvereniging
Depositum Custodi (D.C.) 
In mei hebben we een toerustingsavond
gehouden voor de studenten van de
studentenvereniging D.C. Naast een stukje
toerusting hebben we met elkaar
gesproken over de noodzaak van
persoonlijk geloof in het evangelisatiewerk
en getuigen. Het was een leerzame avond
met enthousiaste en bewogen studenten.
We hopen en bidden dat christelijke
studenten leesbare brieven en vrijmoedige
getuigen van Christus mogen zijn! 

Evangelisatieactie met Fruytier
Scholengemeenschap Apeldoorn 
Achtendertig jongeren van de Fruytier
Scholengemeenschap Apeldoorn kwamen
naar Amsterdam om iets te leren over
evangelisatie. Ze kregen uitgelegd wat de
Bijbel ons leert over evangeliseren en de
noodzaak ervan. Met behulp van 
een aantal vragen gingen zij 
met omstanders in 
gesprek. 
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Een leerlinge vroeg aan ons: ‘Wat moet 
je antwoorden als ze je vragen 
wie God eigenlijk is?' 
We hielpen haar met een aantal
inzichten. Bijvoorbeeld dat Jezus Zelf ons
hierbij heeft geholpen met de woorden:
‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien'. 
Het was mooi om te zien hoe dit de
jongeren tot nadenken zette en dat ze
naar antwoorden zochten. We bidden dat
ze hiermee doorgaan, om anderen voor
Christus te winnen. 

Toerusting organiseren? 
In het afgelopen jaar hebben we weer
vele tientallen toerustingsdagen,
lezingen en preken mogen verzorgen
over evangelisatie en getuigen. We
bemerken momenteel kerkbreed, zowel
uit reformatorische als evangelische
gemeenten, erg veel belangstelling
voor dit thema. We zien hoe zegenrijk
het is om samen, met behulp van de
Bijbel en onze ervaringen, intensief stil
te staan bij de hoofdtaak van de Kerk:
groot en goed spreken van onze God
en ons voor te bereiden op de
wederkomst van Jezus. 
We merken dat deze avonden/lezingen
voor veel christenen tot zegen zijn en
dat ze zo aangespoord worden om te
getuigen van Koning Jezus. 
Neem gerust contact met ons op voor
de mogelijkheden. 



Nieuwe kantoorvrijwilligers
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Sinds vorig jaar ben ik, Erica Ligtenberg,
een Rijssense, woonachtig in het grote
Utrecht en verpleegkundige van beroep,
kantoorvrijwilliger voor Sjofar.  
Sinds februari zocht ik iets zinvols naast
mijn werk en bezigheden. Sindsdien ben
ik bezig met PR-werkzaamheden en
ontwerp ik o.a. flyers, posters en geef ik
zo nodig bepaalde ontwerpen een nieuw
design. Ik houd ervan creatief bezig te
zijn, maar vooral om met mijn talenten
me in te zetten voor evangelisatie en
mijn opdracht als christen vorm te geven.
Naast mijn werk en privéleven probeer ik
elke week openstaande taken af te
ronden en mails te beantwoorden. Ik
hoop me nog langer in te kunnen zetten
op deze manier, samen met iedereen die
nodig en betrokken is bij
evangelisatiewerk. 
Mijn hoop en gedachten gaan uit naar
iedereen die - op welke wijze ook -
betrokken is in Gods Koninkrijk, zodat we
samen mogen leven en juichen voor Zijn
troon, Zijn genade mogen ontvangen en
Zijn liefde verspreiden. 
Ik wens je Gods zegen toe. 

Ik ben Dennis Visser, woonachtig in
Sleeuwijk en 39 jaar oud. In het dagelijks
leven ben ik adviseur bij een groothandel
in deurbeveiligingssystemen. Sinds begin
2022 mag ik met Sjofar evangeliseren in
Rotterdam en kort geleden kreeg ik via
mijn vader te horen dat er iemand
gezocht werd om kantoorwerkzaamheden
te doen. 
Dat sprak mij direct aan. De Heere God
neigde mijn hart om deze vacature te
vervullen. 

Mijn oproep aan u/jou: bid voor alle
vrijwilligers van Sjofar om de krachtige
werking van Gods Geest, opdat 
Gods Koninkrijk mag 
uitgebreid worden. 



17

Mijn naam is Carina van de Beek. Ik ben
de gelukkige echtgenote van Jan van de
Beek, die al een aantal jaar, bijna
wekelijks, bij het evangelisatiewerk van
Sjofar betrokken is. Sinds twee jaar ga ik
maandelijks een dag mee met de
Bijbelbus naar de Dam. Hoewel ik het
niet altijd gemakkelijk vind, ga ik op deze
dagen altijd weer met een blij hart naar
huis. Het is zo mooi om te zien hoe God
werkt door de evangelisten heen.
Afgelopen jaar heb ik thuis een Break &
Breakfast gestart en heb ik mijn baan
buitenshuis opgezegd. 
Ik vind dat ik daarmee ook tijd
beschikbaar heb gekregen om Sjofar
administratief te ondersteunen. 
Het is zo'n voorrecht een God te mogen
dienen, Die vreugde vindt in het doen van
recht en gerechtigheid, zoals zo mooi
staat verwoord in Jeremia 9 : 23 en 24:
Zo zegt de HEERE:
Laat een wijze zich niet beroemen op zijn
wijsheid,
laat de held zich niet beroemen op zijn
sterkte,
laat een rijke zich niet beroemen op zijn
rijkdom.
Maar laat wie zich beroemt, zich daarop
beroemen
dat hij begrijpt en Mij kent
dat Ik de HEERE ben, Die
goedertierenheid bewijs,
recht en gerechtigheid op de aarde doe,
want in die dingen vind Ik vreugde,
spreekt de HEERE.

Mijn naam is Marije van Brenk. Ik woon in
Waardenburg en ik ben sinds een paar
maanden actief bij Sjofar als
vergunningaanvrager. Via een kennis heb
ik een keer met Sjofar op een braderie
gestaan en daar hoorde ik over het
kantoorwerk van Sjofar. Ik was op dat
moment al een poosje op zoek naar
vrijwilligerswerk en zo ontstond het
verlangen om op deze manier bij te
dragen aan het verspreiden van het
Evangelie van de Heere Jezus. 
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Wat een zegen dat we zowel met het
evangelisatiewerk als het kantoorwerk
van Sjofar niet afhankelijk van onszelf
zijn, maar onze hoop mogen vestigen op
de overste Leidsman en Voleinder van het
geloof, Jezus. Hij heeft al het werk
volbracht voor de vreugde die Hem
voorgesteld was (n.a.v. Hebreeën 12:2). 

Mijn naam is Jacquelien Vonk, 22 jaar en
getrouwd met Daniël. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam als
wijkverpleegkundige. Daniël is al 
langere tijd bij Sjofar actief met
straatevangelisatie. Zo hoorde ik vaak
verhalen van hem als hij een dag mee
was geweest. Ook bezochten we samen
de ontmoetingsdagen van Sjofar. Op deze
manier kreeg Sjofar steeds meer mijn
interesse en kwam er een verlangen om
ook iets voor de stichting te doen. Via een
ander familielid ben ik uiteindelijk
betrokken geraakt bij het aanvragen van
vergunningen. Doordat dit niet gebonden
is aan bepaalde tijden kan ik dit goed
combineren met mijn werk en andere
verplichtingen. Voor mij is dit een mooie
manier om mijn steentje bij te dragen aan
de bouw van Gods koninkrijk. Niet
iedereen hoeft hiervoor de straat op,
achter de schermen is er ook genoeg
werk te doen.

Ik ben Johan van Vliet, getrouwd en vader
van acht kinderen. Ik kom uit Mitselwier
(Friesland). In het dagelijks leven ben ik
timmerman. Daarnaast ga ik met Sjofar
mee met evangelisatieacties. Sinds kort
plan ik de acties in Friesland zelf in. Ook
ben ik als vergunningaanvrager voor de
acties in deze provincie aan de slag
gegaan. 
Onze kinderen zijn erg blijmoedig en vrij
in het geloof uit te dragen. Op hun eigen
manier zijn zij regelmatig druk met
evangeliseren. Dit speelde er o.a. in mee
dat wij niet langer eronder uit konden
komen om ook te gaan evangeliseren 
Toen onze oudste dochter meeging met
Sjofar, vonden we dit zo’n mooie wijze
van evangeliseren, dat we onszelf ook
aangemeld hebben. Ik kan het iedereen
aanraden dit te gaan doen. Je geeft jezelf,
je hoeft alleen maar tijd te investeren en
je krijgt hier zoveel geestelijk welzijn
voor terug. Soli Deo Gloria! 
Omdat ik zzp-er ben, combineer ik dit
makkelijk met mijn dagelijkse 
werk. 



Geliefde broeders en zusters, mijn naam is
Tom Korporaal, ik ben 23 jaren jong en ik
zit in het eerste jaar van de driejarige
predikantsmaster aan het Hersteld
Hervormd Seminarium. Ik ben geboren in
Veen, waar ik nog ieder weekend verblijf
bij mijn ouders. De andere helft van mijn
tijd bivakkeer ik voornamelijk op mijn
kamer in Amersfoort of aan de Vrije
Universiteit. 
Ik ben in de afgelopen jaren een aantal
keren met Sjofar de straat op geweest, en
ook via andere organisaties bij
evangelisatiewerk betrokken. Mijn grootste
vreugde vind ik door in gesprek te gaan
met anderen en de blijde Boodschap te
delen. Het werk verbindt mij aan God en
aan broeders en zusters met dezelfde
passie voor onze Schepper en Verlosser. 
Ik moet hierbij eerlijk bekennen, dat 
ik er vaak in tekortschiet en dat 
ik iedere dag 

Ik kan zelf inplannen wanneer ik ga
evangeliseren. 
De klussen die in mijn agenda staan, doe
ik op andere dagen in de week. 
We hoeven geen aardse schatten te
vergaderen, wel hemelse schatten. En het
is veel belangrijker hiermee bezig te zijn.
Onze hemelse Vader weet exact wat wij
nodig hebben en Hij is totaal niet
afhankelijk van wat wij verdienen met
werken om ons best wel grote gezin te
onderhouden. Daar heeft Hij ons
helemaal niet bij nodig. 
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Nu zendt Hij Zijn dienaren uit op de wegen
en in de heggen, met de opdracht: dwing
ze in te komen, opdat Mijn huis vol wordt.
Lukas 14: 17-36. Zou u deze dienst dan
niet willen vervullen?! 

Twee dingen wil ik de lezers meegeven.
Het eerste is dat, als wij door genade
Jezus mogen navolgen, het noodzakelijk
is dat je je op de één of andere manier
bezighoud om te evangeliseren. Het was
én is Zijn werk om armen het evangelie
te verkondigen. Dat doet Hij nu door Zijn
kinderen. Mattheüs 4 vers 19 staat er niet
alleen voor de eerste discipelen, maar
voor iedereen. Ten tweede: het zijn de
laatste uren. De gasten die genodigd zijn
dénken geen tijd te hebben om deel te
nemen aan de bruiloft van het Lam. 



gelegenheden om te getuigen aan me
voorbij laat gaan. 
Ik reis veel met het openbaar vervoer als
student, dus ik kan niet zeggen dat God
te weinig mensen op mijn pad brengt om
tegen te getuigen. In navolging van
Paulus vraag ik u om een gebed voor
vrijmoedigheid en grotere liefde van mijn
kant. 
Ik ben met Sjofar in aanraking gekomen
door mijn moeder. Mijn moeder ging
weleens evangeliseren bij een zomerfeest
en zo hoorde ik van het bestaan van
Sjofar en ben ik zelf in Rotterdam voor de
Markthal gaan evangeliseren. Omdat het
tegenwoordig overdag voor mij moeilijk
is om te gaan evangeliseren, maar het
evangelisatiewerk wel een essentieel
onderdeel van de Kerk is, probeer ik door
het kantoorwerk bij te dragen aan
evangelisatiewerk. 
Het volgende Bijbelvers wil ik jullie ter
bemoediging meegeven: ‘Heb Ik het u
niet geboden? Wees sterk en moedig,
schrik niet en wees niet ontsteld, want de
HEERE, uw God, is met u, overal waar u
heen gaat.’ Jozua 1:9. In Hem verbonden.
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Onze schoonzoon Gijs, die sinds enkele
jaren betrokken is bij het
straatevangelisatiewerk van Sjofar,
attendeerde me deze zomer op vacatures
op het kantoor. Omdat ik hiervoor
jarenlang ook (administratief) kerkenwerk
heb gedaan en dit begin 2023 ten einde
kwam, leek me het mooi om nu dit werk in
Gods Koninkrijk op te pakken, al is dit wel
– letterlijk en figuurlijk – ‘achter de
schermen’. Wat me opvalt is hoeveel jonge
en oudere mensen betrokken zijn bij Sjofar.
En dus ook betrokken zijn op mensen die
niets (meer) weten van de Heere en de
Bijbel. 
Want Zijn Woord trekt immers sporen in
levens van mensen, dat blijkt! Hierin, op
welke manier dan, ook een steentje te
mogen bijdragen, zie ik als een groot
voorrecht. Opdat Gods Koninkrijk kome 
tot eer van Zijn grote en 
heerlijke Naam! 

Mijn naam is Meiny Heikoop-Gorter. Ik ben
61 jaar, getrouwd met Hans en ik woon in
het Betuwse dorpje Tricht. We hebben vijf
kinderen, van wie vier getrouwd, en elf
kleinkinderen. Naast huisvrouw en oppas-
oma ben ik vrijwilliger op zorgboerderij
‘Leidsche Hoeven’, waar zo’n 50 mensen
met een verstandelijke beperking
werkzaam zijn. Ook zit ik in een
thuisfrontteam van een zendingswerker in
Mexico. 
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Bemoedigingen van de
straat
Dankbaar kijk ik terug op het afgelopen
jaar, waarin de HEERE ons veel
mogelijkheden gaf om het Evangelie te
verkondigen. We mochten velen wijzen
op de Heere Jezus als Redder en
Verlosser. We zien dat Hij door Zijn Geest
door ons heen werkt, op vele plaatsen in
Nederland. Daar waar veelal het
Evangelie niet of nauwelijks hoorbaar is.
Dat geeft vreugde in Hem! 
Hierbij denk ik aan die oude man in een
rolstoel in Maastricht. Hij gaf aan een
ernstige en oprechte bidder tot Maria te
zijn. Ik schrok hiervan en legde hem uit
dat hij alleen tot God mag bidden en dat
Maria en heiligen hem niet kunnen horen.
Dat alleen Jezus de Weg is tot de Vader in
de hemel. Hij luisterde aandachtig en
pakte een bijbel aan. Dit op zich is al niet
gewoon, weet ik uit ervaring. Velen
willen ‘hun Maria’ niet loslaten, deze man
wel. Ik legde uit dat, als Maria hem zou
zien bidden, ze heel erg verdrietig zou
zijn. Verdrietig, omdat hij geen genoegen
nam met het offer dat Jezus gebracht had.
Alleen Jezus kan vergeving van zonden
geven. De man bleef luisteren. Wie Jezus
heeft, die heeft het leven, wie Hem niet
heeft, heeft het leven niet. Zijn ogen
gingen open en hij erkende dat alleen
Jezus hem vergeving van zonden kan
geven. Aan het einde van het gesprek gaf
hij aan dat hij een kaarsje in de kerk
wilde gaan branden, maar hier nu vanaf
zag doordat dit niet goed is. ‘Ik ga naar
huis en de Bijbel lezen’, zei hij ontroerd,
waarna hij zich omdraaide met zijn
rolstoel en naar huis reed. 

Bemoediging 
Gered van zelfmoord! Deze mensen hebben
samen met ons het Evangelie in Eindhoven
verkondigd en ze hebben, geïnspireerd door
Sjofar, zelf een tafel neergezet met daarop
gratis bijbelboeken, Nieuwe Testamenten en
Johannes Evangelieën. 
Een poosje terug gebeurde dit: de man was
onderweg om zelfmoord te plegen.
Plotseling greep God in. Hij zag iets en wist
dat God hem stopte en hem een andere weg
liet zien!  Zie filmpje ‘Gered van 
zelfmoord! (Evangelisatie) 
- YouTube’. 

Een gesprek waarbij ik mij realiseerde dat
hier de Heilige Geest krachtig werkte. Wat
een vreugde geeft dit, als we een
schakeltje mogen zijn om mensen tot Jezus
te leiden. 
In Venlo ontmoette ik een vrouw, die jaren
geleden uit de hekserij gered was. In ons
gesprek zei ze dat velen zich een christen
noemen maar niet wedergeboren zijn. Deze
vrouw had een helder zicht gekregen op de
geestelijke zaken, doordat zij uit de diepe
duisternis gehaald was en tot het Licht der
wereld gekomen was. Jezus was haar alles
geworden, vertelde ze. Mooi om ook van
dit wonder getuige te mogen zijn. 

Hartelijke groet, Hendri Snetselaar
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Terugblik
Pinksterontmoetingsdag 
De middag en avond van de Tweede
Pinksterdag is inmiddels de vaste datum
voor de ontmoetingsdag van Stichting
Evangelisatie Sjofar. Het thema van de
dag in 2023 was 'Ik zal uitstorten van
Mijn Geest op alle vlees’. Naast diverse
sprekers, veel zingen en persoonlijke
ontmoetingen wordt de dag traditioneel
afgesloten met een eenvoudige, maar rijk
gevulde maaltijd. 

Opening 
Jan Dirk Liefting, bestuursvoorzitter van
stichting Evangelisatie Sjofar, opent de
dag. 

Appèlwoord door Dominee J. Joppe 
Traditiegetrouw wordt een
reformatorische predikant uitgenodigd
voor het appèlwoord. Dominee Joppe,
Hersteld Hervormd predikant in
Barneveld, spreekt deze dag over het
thema (Handelingen 2 vers 17a). Als Gods
liefde in je hart is uitgestort, 
kan je niet meer zwijgen. 

Maar we hoeven niet met eigen woorden
te komen: we mogen het Woord laten
spreken.
We kunnen hierin van Petrus leren. 
Tijdens het evangelisatiewerk mogen we
met de mensen het Woord van God
openen. We leven in de laatste dagen.
Daarom is er haast bij! 

Kijkje achter de kantoorschermen van
Sjofar 
Henrieke de Jong, vrijwilliger van het
kantoorteam van Sjofar, geeft een kijkje
achter de schermen. Hoewel onzichtbaar,
zijn onze kantoorvrijwilligers onmisbaar
voor het werk. Ook op dit moment zijn we
nog op zoek naar vrijwilligers die deze
administratieve kant van het
evangelisatiewerk kunnen steunen. Voor
meer informatie verwijzen we u graag
door naar onze website:
www.evangelisatiesjofar.nl. 

Samenwerking Sjofar en IRS (In de Rechte
Straat) 
Jan-Henry Seppenwoolde, directeur van
Stichting in de Rechte Straat (IRS), vertelt
over de al meer dan 15-jarige
samenwerking met Sjofar. De prediking
van Christus brengt de IRS en Sjofar
samen. Op dit moment zijn er
gezamenlijke acties in Breda, Den Bosch,
Eindhoven en Maastricht. Recent zijn de
acties in Maastricht uitgebreid naar twee
acties per maand.

Het werk in Nederland wil IRS uitbreiden,
in bijzonder in het Zuiden van Nederland.
Naast het werk op straat werken beide
stichtingen ook samen bij het geven van
toerustingscursussen. De eerste
gemeente heeft zich al gemeld en we
hopen dat nog vele gemeenten en
evangelisatiecommissies zullen volgen.
Zo hopen we samen ook de rooms
katholieke - en de seculariserende 
rooms katholieke medemens 
te winnen voor het 
heerlijk Evangelie

http://www.evangelisatiesjofar.nl/
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Toch heeft zijn leven met Christus hem in
diverse situaties gebracht waarin hij iets
kon delen van het Evangelie. Hij gaat
inmiddels één á twee keer per week mee
evangeliseren. Hij vertelt van bijzondere
ervaringen tijdens dat evangelisatiewerk.  

Kinderprogramma 
De kelder zit ondertussen vol met
kinderen. De allerkleinsten worden goed
verzorgd bij de oppas. Terwijl de ouders
met het programma zijn begonnen,
luisteren de oudere kinderen in de kelder
naar een waargebeurd verhaal over
bijbelsmokkel in China. De kinderen leren
dat niet iedereen op de wereld een Bijbel
heeft en dat het belangrijk is aan andere
mensen te vertellen over de Bijbel en de
Heere Jezus. Er worden een paar liedjes
gezongen en we oefenen het lied: De vrede
van God. De kinderen doen goed hun best,
want straks mogen ze dit lied zingen voor
de grote mensen. Als het verhaal is
afgelopen, gaan we met z’n allen het bos
in: groot en klein. De grotere kinderen
gaan een heus bijbelsmokkelspel doen met
smokkelaars en een douane. De jongsten
doen samen spelletjes in het bos. Samen
drinken en zingen we wat en daarna gaan
we snel terug. 
Als we terugkomen worden de paarden
opgezadeld en mogen er ritjes worden
gemaakt. Met de ijsjes in de hand staan de
kinderen geduldig in de rij. Daarna komt
het moment dat er wordt afgesloten in de
grote tent. 
Alle kinderen mogen naar voren 
komen en zingen uit volle 
borst het lied dat ze 
hebben geoefend.

van onze Heere Jezus Christus. 

Getuigenis Chiel Huizer 
Chiel Huizer uit Veenendaal, 80 jaar,
geeft een persoonlijk getuigenis. Chiel
gaat sinds enige tijd regelmatig mee met
evangeliseren. 

Hij vertelt hoe de Heere hem geroepen
heeft tot dit werk. Het is een lange weg
geweest om te leren getuige te zijn.
Diverse boeken hebben hem geleerd hoe
hij iets voor de Heere kon betekenen.
Vooral in zijn werkomgeving heeft Chiel
veel strijd met zichzelf gevoerd. Getuige
zijn lukte hem zeker in het begin niet. 
Toch heeft zijn leven met Christus hem in
diverse situaties gebracht waarin hij iets
kon delen van het Evangelie. Hij gaat
inmiddels één á twee keer per week mee
evangeliseren. Hij vertelt van bijzondere
ervaringen tijdens dat evangelisatiewerk.
Hij ervaart regelmatig dat de Heilige
Geest woorden geeft en dat hij
vrijmoedig mag getuigen. Hoe
afhankelijker we zijn, hoe meer we van
Jezus ontvangen. 

Getuigenis Gert Cazant 
Ook Gert Cazant vertelt hoe hij zich
geroepen weet voor het
evangelisatiewerk. Hij legt een
indringend getuigenis af van Gods werk
in zijn leven en de uitwerking ervan in
zijn dagelijkse werk. Evangelisten delen
de ervaring van de werkwijze van Gods
Geest. Heel mooi om zo elkaar te
bemoedigen en te versterken. Dat is
tenslotte ook het doel van de
ontmoetingsdag.
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 Ze zingen het als bemoediging voor de
luisteraar: 

Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, 
In Jezus' Naam geef ik jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

Heilige Geest, de heilige Geest, 
De heilige Geest zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

Ontmoetingen en gezamenlijke maaltijd 
De inspirerende ontmoetingsdag wordt
afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd, waarbij de broodjes kaas, ham,
hamburger en kroket genuttigd worden
tijdens gezellige ontmoetingen. 

Noteer alvast de datum voor de volgende
pinksterontmoetingsdag in uw agenda:

D.V. maandag 20 mei 2024. 
Henk van den Brink en Anita Liefting 
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Roept uit aan alle stranden
1 Roept uit aan alle stranden,
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen
Het Evangeliewoord!

2 Roept uit den Heer der Heeren,
Als aller volkren vriend!
De volkren moeten leeren
Wat tot hun vrede dient. 

3 Verbreekt de vreemde altaren
En bouwt des Heeren huis!
De wereld moet zich scharen,
Zich scharen om het kruis. 
 
4 De dooven moeten hooren.
De onkundigen verstaan,
Den blinden 't heillicht gloren,
De kreuplen leeren gaan.

5 De treurenden vergeten
Hun leed en droefenis,
En al wat arm is weten
Dat daar een Heiland is! 

6 Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen
Het Evangeliewoord!





Op 7 november was er door Sjofar een
toerustingsavond georganiseerd met het
thema ‘In gesprek met het Joodse volk’.
Asaf Pelled was als spreker in ons
midden.  
Hij is Joods, in 1980 geboren in Israël, en
woont sinds 1999 in Nederland. Hij
woonde in een Asjkenazische kibboets
waar hij atheïstisch opgevoed werd. Ze
leefden er zonder de God van de Bijbel.
Zijn moeder had eens een Nieuw
Testament in het Hebreeuws gekregen,
die hij rond zijn 16e ‘onder het stof’ vond.
Al lezend ontdekte hij dat Jezus niet als
Schriftgeleerde sprak, maar als
Gezaghebbende. Hij zag dat in Jezus al de
profetieën vervuld zijn. Jezus was het
antwoord op de vragen van Asaf en hij
vond redding in Israëls Messias.  
Hij werkt nu als evangelist bij
International Mission to Jewish people
(www.imjp.org), ooit mede opgericht door
MacCheyne en Bonar. De missie van Asaf
is om de Joden over Jezus te vertellen.
Hen, met Gods hulp, tot Joodse discipelen
te maken.  

Asaf legde uit dat seculiere Joden de
Bijbel een abstractie laten. Ze doen wat
de Joden deden, vieren de feesten, maar
laten God erin weg. Zij geloven niet in de
zondeval, maar dat God de mensen een
keuze geeft om het goede of het kwade
te doen. Dat er een beloning zal zijn voor
de rechtvaardigen. Alleen de Thora is
voor hen maatgevend. 
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Evangelisatie onder Joden
met Asaf Pelled 

Paulus wist van het wonder van genade:
‘Ieder die de Naam van de Heere zal
aanroepen, zal zalig worden.’ Wij mogen
hen jaloers maken. Maar vooral niet door
Joodse tradities en feesten na te gaan
doen. Dit werkt juist averechts. 

Deuteronomium 32:21 vertelt dat het God
Zelf is die hen jaloers zal maken, door
andere volken heen. Joden zien iets in
oprechte christenen wat zij nog missen. 

Ze zien dat deze christenen leven van
vergeving van zonden. In Leviticus 26 en
Deuteronomium 32 lezen we wat de
gevolgen zijn voor Israël als ze
ongehoorzaam of gehoorzaam zijn. Deze
angst waarover geschreven staat, zien we
nu onder de Joden. Zij lezen in de Tenach
dat, als de Messias gekomen zal zijn, het
dan vrede is. Dat de wolf bij het lam veilig
zal zijn. Waar is nu de vrede? Zo
verwachten zij nog de beloofde Messias.  
 



We kunnen hen confronteren met de
boodschap dat de Messias al is gekomen
en terugkomt. Dat Hij af zal rekenen met
de niet-vergeven zonden van eenieder
persoonlijk. Dat de ware vrede, door
vergeving van zonden, nu bij Jezus alleen
is te verkrijgen. 

Aan het einde van deze avond spraken we
over mogelijkheden om Asaf mee te
helpen bij het evangeliseren onder Joden.
Wil jij ook een keer meegaan? We
ontvangen graag je aanmelding op
info@evangelisatiesjofar.nl. Van harte!

28

Vanuit Kruispunt-Bijlmer
Jordan Frolijk is geboren, en grotendeels
getogen, in de Bijlmer. Op 17-jarige
leeftijd begint hij met roken, wat al snel
verandert in blowen. Hoewel hij het voor
de buitenwereld nog aardig weet te
verbergen, komt er vervolgens ook nog
eens drank en de drug XTC bij. Dagelijks
gebruikt hij deze verdovende middelen
om een goed gevoel te krijgen. Met een
vriend, die van oorsprong een christelijke
achtergrond heeft, komt op een gegeven
moment het gesprek op God. Jordan heeft
op dat moment door dat de drugs een
groot probleem geworden is in zijn leven
en dat hij ervan af moet. Hij beseft: ‘Ik
heb Gods hulp nodig.’ Jordan krijgt bij de
Bijbelbus een Nieuw Testament mee en
begint erin te lezen. Dat smaakt naar
meer en Jordan komt terug voor een
bijbel met uitleg. Hij gaat ook naar de
kerk, maar hier voelt hij zich toch niet zo
thuis. 

Wat hij daar hoort, komt niet overeen met
wat hij in de Bijbel leest. Het leidt ertoe
dat hij nog intensiever de Bijbel gaat lezen
en onderzoeken. Hij voelt zich ondertussen
steeds zondiger worden. Er komen weer
nieuwe (seksuele) zonden voor in de
plaats, ook al is het drugsgebruik verleden
tijd. Zo ziet Jordan zijn schuld voor God,
ondanks al zijn bidden, vasten, meditatie
en Bijbellezen alleen maar groter worden. 
Hij moet erkennen: ‘Ik heb niets verdiend 
en ben afhankelijk van Zijn 
genade.’

Hoewel hij is vastgelopen met zichzelf,
blijkt dat het leven met de Heere geen
doodlopende weg is. Hij opent voor Jordan
een nieuwe weg en Jordan besluit alles wat
tussen hem en de Heere instaat, op te
ruimen. Hij vermijdt alle verleiding. Als hij
bijvoorbeeld zijn toekomstige vrouw leert
kennen, besluiten ze om nooit samen
alleen te zijn. Dit om niet in de verleiding
te worden gebracht om op het huwelijk
vooruit te grijpen. Samen wandelen ze dan
wat rond en spreken met elkaar over God
en Zijn Woord. Jordan en zijn vriendin
beseffen dat Gods zegen van fundamenteel
belang is in hun huwelijk. Jordan: ‘Egoïsme
maakt alle relaties kapot, maar de Bijbel
leert om God en de naaste te dienen.’

Kerkelijk heeft Jordan (nog) geen onderdak
gevonden. Hij ziet veel misstanden bij de
kerken in de Bijlmer. Jordan: ‘Met name het
welvaartsevangelie verslaat hier zijn
duizenden. Persoonlijke Bijbelstudie 
en een leven naar dat Woord 
bewaart voor deze vorm 
van manipulatie.’ 

mailto:info@evangelisatiesjofar.nl


Demonstraties

Op de Bijbelstudiekring is Jordan trouw
meelevend. Met zijn grote Bijbelkennis en
goede beheersing van de Engelse taal
kan hij veel bijdragen, juist in het
evangelisatiewerk. Hoewel Jordan wel
eens droomt van een huisje in de polder
tussen de weilanden, met een paar
kippen en een geit, verlangt hij er vóór
alles naar om als een christen het Licht te
verspreiden. Jordan: ‘Want ... het mooiste
komt nog!’
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Afgelopen jaar stonden we met de
Bijbelbus bij diverse demonstraties.
Vooral de klimaatdemonstranten van
Extinction Rebellion zijn we vaak
tegengekomen in de steden. 

Den Haag, donderdag 17 augustus 
Met de Bijbelbus voor het Tweede
Kamergebouw in Den Haag, om te
getuigen van Koning Jezus. We bedanken
de politie en gemeente dat we hier
mochten staan. Iets verderop was op de
A12 een grote verboden actie met
duizenden mensen van Extinction
Rebellion. 

Den Haag Plein, donderdag 16 maart 
Op deze donderdagmorgen na de
verkiezingen, was de eerste man die we
aanspraken onze premier Mark Rutte. Hij
kwam wat gelaten over en onze evangelist
mocht hem wijzen op het Evangelie. Laten
we bidden voor onze regering!

Zij werden met politiegeweld verwijderd.
Wij mogen vasthouden aan Gods Woord.
Niet door kracht noch door geweld, maar
door Mijn Geest zal het geschieden. We
merken in ons werk steeds meer dat de
strijd voor het klimaat een nieuwe religie
begint te worden. Moeder Aarde als de
nieuwe afgod die wij moeten dienen. We
proberen deze mensen vanuit Gods Woord
duidelijk te maken, dat deze vervloekte
aarde eenmaal zal vergaan en dat de
belangrijkste strijd die wij moeten voeren
de strijd is te gaan in Gods Koninkrijk om
straks de nieuwe hemel en aarde te mogen
betreden.
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Zingen op de Dam

Met de Hervormde Gemeente van Kockengen 
hebben we met Kerst en Pasen gezongen op de Dam.

Dank voor jullie steun, ook in het afgelopen jaar,
via gebed en/of gift! Blijf dit doen, zodat we onze
opdracht in Gods Koninkrijk voort kunnen zetten.

Corrie ten Boom zei eens: ‘Als ik kom in die stad vol
glorie en de heiligen rondom mij aanschouw. Dan
hoop ik dat iemand zal zeggen: ‘Ik ben hier
uitgenodigd door jou.’ 



Planning 2024         Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alkmaar (KOTV)               10     9  

Almere (De
Wegwijzer)

19 16 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20

Almere
VakantieBijbelWeek

                       

Alphen aan de Rijn 12 9 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13

Amersfoort Eemplein 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28

Amersfoort
Utrechtsestraat

3;10;
17;
24;
31

7;14;
21;
28

6;13;
20;
27

3;10;
17;
24

1;8;
15;
22;
29

5;12;
19;
26

3;10;
17;
24;
31

7;12;
21;
28

4;11;
18;
25

2;9;
16;
23;
30

6;13;
20;
27

4;11;
18

Amsterdam Bijlmer
(HHK-Kruispunt) 1e
zat

6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Amsterdam Bijlmer
(HHK-Kruispunt) 3e
zat

20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Amsterdam
Kraaienest (HHK)

24 28 27   29              

Amsterdam Dam  6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Amsterdam Dam
zingen

                       

Amsterdam
Leidseplein

11 8 14 11 X 13 11 8 12 10 14 12

Amsterdam
Romeinplein (HHK-
Kruispunt)

10 14 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11

Amsterdam ZuidAs 18 15 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19

Apeldoorn 9 13 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10

Arnhem 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28

Assen  24 28 27 24 22 26 24 28 25 23 27 X

Axel (CGK Zaamslag) 13 10 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14

Actieplanning 2024
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Planning 2024         Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Barneveld
OudVeluwseMarkt

            25
1;8;
15

       

Bergen (KOTV)     9                  

Bergen op Zoom
(HHK Kruiningen)

6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Biddinghuizen
(Opwekking)

       

17;
18;
19;
20

             

Breda (IRS) 11 8 14 11 X 13 11 8 12 10 14 12

Broek op Langendijk
(KOTV)

                14     14

Bussum    1   4   6   1   3   5

Castricum (KOTV)           8            

Delft 26 23 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27

Den Bosch (IRS) 25 22 28 25 23 27 25 22 26 24 28 X

Den Haag Clausplein 25 22 28 25 23 27 25 22 26 24 28 X

Den Haag Plein 18 15 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19

Den Helder 13 10 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14

Deventer  24 28 27 24 22 26 24 28 25 23 27 X

Doetichem  6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Ede 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Ederveen             3          

Eindhoven (IRS) 5 2 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6

Emmen  5 2 16 5 3 22 5 2 21 4 1 6

Enschede 13 10 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14

Gorinchem 23 27 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24

Gorinchem
Zomerfeest (MFT)

              24        

Groningen 3 7 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4

Haarlem 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28

Harderwijk 12 9 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
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Planning 2024         Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Harderwijk (HHG
Putten)

6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Harlingen 12 9 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13

Heemskerk (KOTV) 13           13          

Heerenveen 17 21 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

Heerhugowaard
(KOTV)

  10     11              

Heiloo (KOTV)       13                

Hilversum 4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5

Hoofddorp 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28

Huizen 4   7   2   4   5   7  

Joure 26 23 22 26 24 28 26 23 27 25 22  

Kampen 24 28 27 24 22 26   28 25 23 27  

Kamperui(t) dagen             25
1;8;
15;
22

       

Leeuwarden 11 15                    

Leiden  19 16 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20

Lunteren Braderie
HHK/PKN met MFT

           
17;
24;
31

7;14;
21

       

Lunteren OLD
HHK/PKN

              31        

Maastricht Markt
(IRS)

11 8 14 11 X 13 11 8 12 10 14 12

Maastricht Onze
Lieve Vrouweplein
(IRS)

19 16 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20

Meppel 10 14 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11

Nijkerk 6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Nijkerk Stadsdag       15         7      

Nijmegen 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Oldebroek (MFT)                        
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Planning 2024         Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Oud-Beijerland 24 28 27 24 29 26 24 21 25 23 20 18

Passion (MFT) Zeist     28                  

Putten Ossenmarkt                   9    

Roermond  26 23 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27

Roosendaal (HHK
Sint-Maartensdijk)

27 24 30 27 25 29 27 31 28 26 30 28

Rotterdam 2e
zaterdag

13 10 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14

Rotterdam 3e
zaterdag

20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Rotterdam
Bevrijdings-festival
(MFT)

        5              

Schagen (KOTV)                   12    

Steenwijk 18 15 21 18 16 20 18   19 17 21 19

Ter Apel 26 23 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27

Utrecht  2;16 6;20 5;19 2;16 7;21 4;18 2;16 6;20 3;17 1;15 5;19 3;17

Veenendaal 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28

Venlo 25 22 28 25 23 27 25 22 26 24 28 X

Voorthuizen (MFT)   10         6          

Wageningen (GG
Wag)

13 10 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14

Wekerom Hent 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28

Zeewolde 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Zutphen 11 8 14 11 X 13 11 8 12 10 14 12

Zwolle 19 16 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
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De belangrijkste doelstelling van Stichting
Evangelisatie Sjofar is het verkondigen van
het Evangelie van Jezus Christus. Dit doen
wij op verschillende manieren: 

Evangeliseren op markten, in
winkelcentra, bij evenementen en op
voorlichtingsavonden. 
Verspreiden van de Bijbel. 
Ondersteunen en helpen opzetten van
evangelisatieacties van kerken en
gemeenten. 
Toerusten van kerken, gemeenten en
individuele gemeenteleden. 
Waarschuwen voor onchristelijke
ontwikkelingen in de maatschappij.

Doelstellingen Sjofar

Het werk van Sjofar groeit hard. Daar zijn
we uiteraard heel dankbaar voor. Maar het
brengt financieel ook de nodige
uitdagingen met zich mee. De vele
vergunningen die aangevraagd worden
kosten veel geld. Daarnaast stijgen ook de
kosten van de brandstof en de voertuigen.
Sjofar is in haar werk geheel afhankelijk
van vrijwilligers en financiële steun vanuit
onze achterban. Wilt u overwegen of u
financieel kunt bijdragen aan dit mooie
werk? U kunt uw gift online geven via de
bijgaande QR-code (zie ook website). 

Bestuur
 J.D. (Jan-Dirk) Liefting 
Ede 
Voorzitter 

P. (Peter) Boot 
Veenendaal 
Penningmeester 

H. (Hendri) Snetselaar 
Lunteren 
Secretaris
 
C. (Cor) van Brummelen 
Veenendaal 
Lid 

H. (Henk) van den Brink 
Teuge 
Lid 

Secretariaat
E. (Ellen) Snoek
Raamsdonksveer

Financiën

Instagram

Facebook

LinkedIn

Sociale media

evangelisatiesjofar

Evangelisatie Sjofar

Stichting Evangelisatie Sjofar


